
De proclamatie van Prins Dagobert XLI 
Koen van Engelen – 2016 

Wij,  Dagobert XLI (de 41e), Prins der Kwakbollen, 
Bij gratie van de Raad van Elf, 
Vorst van het Rijk der Kwakbollen, 
Beschermheer van het buitengebied van Harmelen, 
Grootmeester in de grond-, weg- en waterbouw, 
Bijgestaan door mijn Prinses Anita, 
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken; 

Verordenen en bepalen de volgende elf regels: 

Ten 1e: 
Dat het mogelijk blijft om dit feest ,ondanks de steeds uitbreidende regelgeving, te 
blijven vieren. 
Ten 2e: 
Dat jongeren onder de 18 zich aan de regels houden en geen dingen doen die wij vroeger 
ook niet deden. 
Ten 3e: 
Dat iedereen die nog geen vriend van Dezibel is vanavond vriend wordt, zodat de 
verenigingen hun eigen honk kunnen behouden. 
Ten 4e: 
Dat grote wegopbrekeningen voortaan niet in het carnavalsweekend worden gepland. 
Ten 5e: 
Dat de Dorpsstraat niet te mooi wordt opgeknapt, omdat die anders te aantrekkelijk 
wordt voor het sluipverkeer. 
Ten 6e: 
Dat de optochtjury inziet dat er niet alleen mooie en enthousiaste groepen uit de 
Kwakbollenpoel, maar ook van  daar buiten meedoen. 
Ten 7e: 
Dat er nu niet  teveel Donderkopjes geboren  worden,  omdat anders onze Brede School 
te klein is gebouwd. 
Ten 8e: 
Dat onze nieuwe penningmeester zijn stage dit jaar met succes mag afronden. 
Ten 9e: 
Dat onze Leutbunker prachtig is opgeknapt. Laten we dit met zijn allen ook zo houden! 
Ten 10e: 
Dat onze gasten minimaal één hand gevuld houden met een vol glas, om zo ons 
voorbestaan  te waarborgen. Met dank namens onze penningmeester. 
Ten 11e: 



Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto: 
´Niets is te dol voor een Kwakbol ´! 

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren: 
Onze Opperkwakbol: Herman Derks: 
Mijn steun en toeverlaat tijdens deze carnavalsfeesten. 
Specialist in het leveren van uitmuntende, door zijn vrouw gemaakte taart, tijdens de 
wagenbouw. 
Martijn Kerste: 
Raadsheer voor autohandel. 
Specialist in delegeren van het ophalen en verzuipen. 
Bas de Jong: 
Raadsheer voor Amerikaanse zaken. 
Specialist in met mooie meiden op de foto gaan, maar deze niet meenemen naar onze 
Kwakbollenpoel. 
Willibrord van Breukelen: 
Raadsheer voor het schrijven van geschiedenis. 
Specialist in het nuttigen van goede whisky. 
Arno Tummers: 
Raadsheer voor  het onderwijzen van jongeren. 
Specialist in het ontwerpen van praalwagens. 
Marco Nolte: 
Raadsheer voor correcte kascontroles. 
Specialist in het vieren van een feestje. 
Marco van Schaik: 
Raadsheer voor roze carnavalszaken. 
Specialist in het uitzoeken van gekleurde schoenen voor onder een smoking. 
Michael van Dam: 
Raadsheer voor dartzaken. 
Specialist in het op het laatste moment regelen van je verjaardag. 
Patrick van de Ven: 
Raadsheer voor het rijden op driewielers. 
Specialist in het slaan op de juiste paal. 

Mijn Nar: 
Mark van Engelen 

Mijn Dansmariekes: 
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman. 

Mijn Kwakbollen Brassband: 
Onder leiding van Anne Peters en Willem Pauw 



Mijn bestuur: 
Peter de Reuver, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen, Herman Derks onder 
voorzitterschap van Tim Sistermans. 

Mijn Prinsenraad: 
Henk Barten, Jan van Batenburg, Ron van Breukelen, Ton van Harten, Hans van Engelen, 
Johan van Engelen, Kees Kramer, Jan Peters, Ronald Nieuwenhuizen, Frank van Rooijen 
en André Voorhout 

Mijn ereleden: 
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg 
en erevoorzitter Harry Bos. 

Mijn digitale beeldvastleggers: 
Henk Barten, Berry van der Lit en Wendy van de Ven. 

Al mijn Kwakbollen: 
Alle leden in de vele commissies met al hun vrijwilligers, teveel om op te noemen! 

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op zaterdag 16 januari 2016. 

 


